
    
  

 

 

 

 

 

 

Dhr. M. Suijker 

Patrijspad 35   

2941RG LEKKERKERK 

Wijk 0 

 

 

Geachte Dhr. M. Suijker, 

“Hoopvol verwachten” is het jaarthema van onze hervormde gemeente te 

Bergambacht. We ontdekken dat voor Hem niets onmogelijk is. Dit jaar zijn we als 

gemeente samen met God onderweg naar de toekomst. In de kerkdiensten,  in het 

jeugdwerk, in de verschillende kringen en bij andere activiteiten denken we, met 

elkaar, hierover na. Er zijn veel activiteiten waar u aan deel kunt nemen. We willen 

daar als gemeente graag mee doorgaan en vragen daarvoor uw steun. 

 

Wat betekent de kerk voor u? Is het de plek waar u God vindt? Een plek waar u 

gelijkgestemden ontmoet, uw zorgen kunt delen of naar anderen omziet? Of waar uw 

(klein)kind geloof, hoop en liefde ontvangt? Het geschenk van de plaatselijke kerk is 

voor iedereen anders. Maar voor ontelbaar veel mensen van grote waarde! We zijn 

dankbaar dat we van betekenis mogen zijn voor elkaar en voor de samenleving. 

Gisteren, vandaag en hopelijk ook morgen. 

 

Ook in 2025 hebben we uw bijdragen nodig om het samen kerk-zijn vorm en inhoud 

te geven. Met deze brief doen we daarom een dringend beroep op u voor de jaarlijkse 

financiële bijdrage. We willen daarbij benadrukken dat de kosten zijn toegenomen, in 

tegenstelling tot de inkomsten. Dat drukt uiteraard op onze begroting. We vragen u 

daar rekening mee te houden en uw gift indien mogelijk te verhogen. 

 

Ter informatie treft u op de achterzijde van deze brief de samenvatting van de 

begroting van 2025. Om in de toekomst het samen kerk-zijn vorm en inhoud te geven, 

hebben we uw steun nodig! Het geschenk van de kerk, dat willen we behouden en 

doorgeven. Mogen we weer op u rekenen? U wordt vriendelijk verzocht uw vrijwillige 

bijdrage over te maken op bankrekeningnummer: NL72 RABO 0373 7352 00. 

 

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage! 

   

 

  

Namens het College van Kerkrentmeesters,  

Wim de Jong   

 

Email: w.dejong@hervormdbergambacht.nl 

Mobiel: 06 – 53143229   

   

 

 

 

 

 

 2 Korinthe 9:7 

Laat ieder doen zoals 

hij in zijn hart 

voorgenomen heeft. 

Niet met tegenzin of uit 

dwang. Want God 

heeft een blijmoedige 

gever lief. 
 

w.de.jong
tekstvak
Beste de heer / Mevrouw,


